
De eerste dag 
 
Hiro had veel zin om naar de Ninja Academie te gaan, maar nu hij door de poort naar 
binnen loopt voelt hij zich opeens een beetje bang. Wat als de ninja masters heel streng 
zijn? Of als de andere ninja’s niet aardig zijn, denkt Hiro. Mama zegt dat het wel 
goedkomt, maar zij hoeft straks niet mee te doen. 
Bij de deur staat iemand op hem te wachten. Op zijn borst draagt hij het logo van de 
Academie. 
“Welkom! Ik ben ninja master Rense. Ben jij Hiro?” 
“Ja”, zegt Hiro met een klein stemmetje. 
“Mooi zo, kom dan maar snel mee naar de anderen.” 
De ninja master lijkt gelukkig heel aardig. Toch vindt Hiro het ontmoeten van de andere 
ninja’s nog steeds heel spannend. 
“Goeiemorgen ninja’s!”, zegt Rense, “Dit is Hiro, hij komt vanaf vandaag met ons 
meetrainen.” 
“Hoi Hiro!”, zeggen de vier ninja’s tegelijk. Een van hen wijst naast zich op de grond. 
“Wil je naast mij komen zitten? Mijn naam is Yui.” 
Even twijfelt Hiro maar dan ploft hij met een grote glimlach naast haar neer. Hiro kijkt om 
zich heen. 
Hij zit in een mooie tuin. Overal groeit gras en er staan struiken, geknipt in leuke vormen. 
Eén struik lijkt zelfs op een draak! De tuin heeft ook een vijver waar vissen lui heen en 
weer zwemmen. 
Hiro schrikt op van de stem van Rense. 
“We beginnen vandaag met een sluiptraining. Ik ga straks mediteren, daar naast dat 
kistje. Jullie mogen, door heel stilletjes te sluipen, proberen het kistje open te maken en 
te pakken wat erin zit.” 
“Oeh! Een uitdaging.’’, denkt Hiro. “Leuk!” 
“Maar, let goed op.”, gaat Rense verder. 
“Als mijn meditatie wordt verstoord, ga ik naar jullie op zoek. Als ik je dan vind, lig je uit 
het spel.” 
Rense gaat in de buurt van het kistje zitten. Zijn knieën zijn gebogen, zijn benen gekruist 
over elkaar en z’n handen rustend op z’n knieën. 
“Ninja’s zijn jullie er klaar voor?” 
“Jaaa!”, roepen de ninja’s in koor. 
Dan sluit Rense zijn ogen en begint te mediteren. 
Gelijk stuiven de andere ninja’s allemaal een eigen kant op. 
“Hiro”, fluistert Yui. 
“Kom met mij mee.” 
Samen sluipen ze richting een van de struiken. Dan horen ze achter zich een harde klap: 
“AUW!” Eén van de ninja’s is over zijn veters gestruikeld. Rense doet zijn ogen open. 
“Wat hoor ik daar?!” 
Hiro en Yui kunnen zich nog net op tijd verstoppen in de bosjes. 
“Sssssshhh”, fluistert Yui. 
“Ah, Subaru! Zorg ervoor dat je altijd je veters hebt gestrikt! Voor nu mag je even aan de 
kant zitten.” 



Subaru krabbelt weer op. “Is goed meester! Daar zal ik volgende keer beter op letten!” 
“Goed, dan ga ik weer verder met mediteren”, zegt Rense en hij sluit zijn ogen weer. 
“Nu”, fluistert Hiro tegen Yui. Dan sluipen ze met z’n tweetjes verder richting het kistje. 
Ze zijn nu heel dichtbij. Ze kunnen de mediterende meester bijna aanraken. 
“Haa… haaaaa... Hiro... Snel… bosje…” 
Hiro duikt een bosje in. 
“Haaaaatsjoe!” Yui niest. Meteen gaan Renses ogen open. 
“Ojee Yui, is dat even pech. Je was er bijna. Volgende keer heb je vast meer geluk.” 
“Ik hoop het”, zegt Yui beteuterd. 
Ze loopt terug naar de andere ninja’s die af zijn. Hiro is nu alleen. Zijn hart bonst in zijn 
keel. Rense is alweer aan het mediteren en Hiro sluipt de bosjes uit. Hij is er bijna. Nog 
maar drie stappen. Nog maar twee… Hiro durft bijna niet meer te ademen. Nog maar 
één stap. 
“Yes!”, klinken twee zachte stemmen in koor. Hiro kijkt op en ziet dat een andere ninja 
precies tegelijk met hem het kistje aanraakt.  
“Ik was eerder”, fluistert de ninja met rood haar. 
“Helemaal niet, wij waren precies tegelijk.” 
“Echt niet!”, zegt de andere ninja nu luider. 
“Wat hoor ik daar?” De ninja master springt op. 
“Ah Sato en Hiro. Het ziet er naar uit dat jullie het kistje te pakken hebben. Maar helaas, 
ik hoorde jullie praten, voordat jullie hem konden openen.” 
“Het is niet eerlijk! We waren precies tegelijk en hij zegt van niet!”, zegt Hiro boos. 
“Klopt dat Sato?”, vraagt Rense. 
Sato mompelt onverstaanbaar en kijkt omlaag. 
“Ninja’s vanaf vandaag zijn jullie samen een team. Dat betekent dat je geen ruzie moet 
maken over dit soort dingen. Jullie moeten leren samen te werken. Maak het kistje maar 
met z’n tweeën open.” 
Hiro en Sato kijken elkaar aan en klappen het kistje open. In het kistje liggen vijf 
pakketjes sushi. 
“Kijk eens aan ninja's. Dat hebben jullie hebben wel verdiend na zo’n training.” 
“Ooooooohhhh… Sushi!”, zegt Hiro. 
“ZEI DAAR IEMAND SUSHI??” Subaru komt in volle vaart op ze afgestormd. 
“Oooooooh, Subaru niet zo hard!” 

BOEM! 
De ninja’s botsen en rollen over elkaar heen. Heel even is het stil, maar dan krijgen ze 
plotseling allemaal de slappe lach. Tijdens het lachen vergeet Hiro hoe spannend hij het 
allemaal vond. Hij begint samen met zijn nieuwe ninjavrienden aan zijn sushi en kan niet 
wachten tot de volgende training. 
  
 


